
1 Korintiërs 12:14-20
"Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. 

Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben 
geen hand.’ Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt 

bij het lichaam! Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het 
lichaam, want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een 

oor hoort toch echt bij het lichaam! Als het hele lichaam alleen maar uit 
ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele 

lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen 
ruiken. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. 

Precies zoals hij dat wilde. Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al 
die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden 

ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen.“

Opdracht: 

Hier liggen allemaal losse, eetbare onderdelen. 
Als je zo ziet liggen stelt het niets voor. Maar met al die losse 
onderdelen kun je een eetbaar poppetje maken. 
Geef hem ogen, mond, haar, misschien wel kleren? 

Praat ondertussen met elkaar: 

1. Probeer je eens voor te stellen: een lichaam dat alleen 
bestaat uit ogen! Of alleen benen! Hoe zou dat zijn? 

2. Lees eens de Bijbeltekst hierboven uit de brief 1 Korintiërs. 
Wat vind je ervan?


